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Spaarwaterstraat, 23 juni 2019 
 

Chères voisines, chers voisins, 
 

Afgelopen zaterdag heeft het 12de Spaarwaterfeest op ons vertrouwd hoekje 
plaatsgevonden. Een behoorlijk aantal van jullie hadden me in de voorafgaande 
dagen verteld dat zij niet konden komen, zij het vanwege een koorrepetitie (Ah, die 
Rossini!), gezondheidsproblemen, een familiegelegenheid, een vakantiereis… Ik was 
benieuwd, toen ik om 16.30 uur de tafels en stoelen begon uit te klappen, wie wel 
zou komen J Het werd dus de nieuwe generatie bewoners: Annejet (48), Kim en 
haar zoontje Max (118), Nadine en Erik (174), en ik vond het bijzonder leuk om ze 
van harte welkom te mogen heten tussen de Spaarwaterfeestgangers!  
Wij waren uiteindelijk ongeveer met zijn dertigen, inbegrepen enkele bewoonsters 
en stafleden van het MIDDIN-huis. Bedankt aan Maaike en haar collegae voor het helpen inrichten, de lekkere soep en 
voortreffelijke aardbeigebak! 
 

Het begon met een Vlaams chanson van de inmiddels bekende Willem Vermandere, en dit om onze zoon Martin (17 jaar) te 
feliciteren voor het slagen bij zijn eindexamen (Gymnasium cum laude), en veel plezier te 
wensen voor zijn aankomende tussenjaar, met lange verblijven onder andere in Kroatië 
en Japan. Wij wensen hem een leerzaam en boeiend jaar toe, en vele mooie wegen om 
langs te lopen. De titel van het lied: ‘Lat mie moar lopen langs de stroaten’ - YouTube: 
‘Vermandere stroaten’ tikken – Tekst: www.talenvoortalent.nl/langsdestroaten.nl  
 

Er werd aan één stuk door gebabbeld en lekker gegeten, maar van muziek geen noot, en 
dat is erg jammer, want wat is een feest zonder muziek? Er waren nota bene meerdere 
muzikanten aanwezig maar geen van hen durfde het in zijn eentje. Vandaar het idee om 
een SpaarwaterSisters Band op te richten, wiens enige doel is één keer in het jaar, samen 
of apart, iets van muziek op het feest te laten horen. Een dankbaarder publiek kan je niet 
hebben. Wij knijpen een oor dicht voor de missers en zijn open voor iedere stijl! Vind je 
het een leuk idee, laat iets van je horen. Letterlijk. Contactpersonen: Nadine (174 - 
nsalisch@gmail.com) en Annejet (48 - annejetk@hotmail.com)  
Mannelijke muzikanten zijn ook welkom. 
 

Als onderdeel van mijn vergroeningsplan (altijd beter dan vergrijzing) heb ik in de 
afgelopen maanden ons kaal balkon in een weelderige oase betoverd, en ik moet zeggen 

dat ik zeer tevreden ben over het resultaat en wat het me elke dag aan rust, genot en bewondering brengt. Een aantal van jullie 
zijn het komen kijken – genoeg mensen om te testen of het balkon qua gewicht het aankan; ja, dus J. Met pergola, 
insectenhotel, regenwateropvang, wormenboerderij en meer dan 40 verschillende soorten planten – gekozen voor hun geuren, 
kleuren, en hun bij-vriendelijkheid – is het een paradijsje geworden. Wie meer wilt weten is altijd welkom: 
sylvainlelarge@gmail.com - 74 – 0612706313.  
 

Er waren trouwens duidelijk meerderen onder ons die naar een ecologischere levenswijze streven. Ik nodig wie daarmee bezig 
is om samen met mij een informeel groepje te vormen zodat wij elkaar kunnen inspireren, ondersteunen, stimuleren. Wie is 
geïnteresseerd door het vormgeven aan een Spaar-het-WaterNetwerk? Neem contact met me op. 
 

Ik heb ook de stand van zaken rond het project ‘Bomenwandeling Jos-Vertelt’ gepresenteerd. Ter ere van onze lieve buurman 
Jos van Zaalen, afgelopen najaar overleden, en in de lijn van mijn laatste gesprekken met hem, heb ik om me genomen om 13 
bomen van het Spaarwaterveld van borden te voorzien die de relatie tussen die bomen en de mens illustreren. Inmiddels zijn 
de teksten geschreven, gecheckt en al vertaalt naar meerdere talen (FR, EN, HU), de foto’s gekozen, de borden zelf ontworpen, 
de offerte binnen, de gemeente positief. Ik ben subsidieaanvragen aan het sturen en heb goede hoop om dat allemaal in het 
najaar rond gebreid te hebben. Bedankt aan iedereen die tot nu toe geholpen heeft. Ik zoek vertalers naar andere talen. 
Voor een paar voorbeelden van de Nederlandse teksten, kijk op www.spaarwaterstraat.nl/JosVertelt.pdf 
 

 
Amitiés, Sylvain (74)      Foto’s zijn op www.spaarwaterstraat.nl al te zien 

 

 


